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Pastoor Geilen tel. 045 5241208 
b.g.g 06 25393435.  
Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913; 
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993. 
 
Parochiebureau voor vragen en 
intenties op dinsdag in de pastorie 
door vrijwilligers uit de parochie van 
09.30 -10.30 uur, tel. 5241208.   
Parochiebureau pastoraal: donderdag 
van 14.00 – 16.00 uur. 
 
 

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19  
of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo. 
Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo 
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand 
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag van 9.30u.-
10.30u. 
Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste 
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor thuis, in ziekenhuis of kliniek op prijs stelt 
kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.  
Website: www.bavonuth.nl 
Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk 
E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;  
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl. 
 
 
MISINTENTIES VAN 1 t/m 14 SEPTEMBER 2024 
Zondag 1 september 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- jrd. Joseph en Anna Kleintjens-Meertens (stg); 
- Theo van Schijndel bgv de trouwdag; 
- jrd. Miets Quicken-Jamin, tevens voor Harry Quicken. 
Maandag 2 september 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 6 september 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
Zondag 8 september 09.30 uur: H. Mis (met live streaming). 
Intenties: 
- jrd. Benders-Hoogveld; 
- Lenie Snijders-Benders uit dankbaarheid; 
- jrd. Bertha Keulen-Meertens, tevens voor Harie Keulen en zus Riet Meertens. 
Maandag 9 september 09.00 uur: H. Mis. 
Vrijdag 13 september 09.00 uur: H. Mis. 
15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste. 
 
1. THEMA: Wie is Hij en wie zijn wij? 
In ons land heeft iedereen een paspoort of identiteitsbewijs waarmee je jezelf, als dat 
gevraagd wordt, kunt identificeren. Er staat op wie je bent, hoe je heet en waar en 
wanneer je geboren bent. Maar vertelt zo’n document echt wie je bent, wat je ware 
identiteit is? Wie ben ik? Dat is een vraag waarop ieder wel een antwoord kan geven. Ik 
ben …, en dan noem je je naam. En je kunt nog meer zeggen: ik ben de zoon of de 
dochter van die en die, ik ben de partner van …, ik ben een vriend, vriendin van … Of je 
noemt je beroep, je functie, wat je allemaal gedaan hebt. Maar is daarmee gezegd wie je 



echt bent? Wat uit dergelijke antwoorden wel 
duidelijk blijkt, is dat je als mens nooit een eenling 
bent. Je staat altijd in relatie tot een ander, tot 
anderen. 
Soms horen we in het evangelie over Jezus’ identiteit. 
Wie is Hij nu eigenlijk? Het is, zo zal blijken, nog niet 
zo eenvoudig om een scherp beeld van Jezus te 
krijgen.  
De vraag wie Jezus is, is de cruciale vraag waar alles 
om draait. Maar het is ook een herkenningsmoment 
voor ons. Wie zeggen wij dat Hij is? Dat kan wellicht 
ook heel uiteenlopend voor elk van ons zijn. We 
hebben allemaal ons eigen beeld en voorstelling van 
Jezus. Maar klopt dit beeld wel? Soms willen we juist 
de dingen in Hem zien, waar we ons geborgen bij 

weten. “Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen”, zegt Jezus. Jezelf 
verloochenen, dat is: loskomen van jezelf, 
afzien van je eigen voorkeuren en driften. Het 
is het opgeven van het zoeken naar jezelf, 
naar wat alleen jou voldoening geeft. Het 
opgeven van jezelf telkens in de spiegel te 
bekijken. Het is het luisteren naar die ander, 
naar die diepste stem in ons binnenste, naar… 
God. In deze tijd van veel onrust, oorlog en 
geweld, mogen we daar uitdrukkelijk bij 
stilstaan, want vrede en recht kunnen enkel 
werkelijkheid worden als wij afzien van 
onszelf en onszelf durven delen aan en met 
de ander. 
Pastoor Jan Geilen 
 
2. PAROCHIEAGENDA 
- elke donderdag 15.00-16.00 uur: kerk helemaal open; pastoor Geilen is aanwezig 
- maandag 2 september 20.00 uur: doopvoorbereiding (pastorie) 
- dinsdag 3 september: bedevaart naar Banneux 
- vrijdag 6 september 10.30 uur: ziekencommunie 
- elke 2e zondag van de maand is na de mis koffie achter in de kerk (8 sept) 
- zondag 15 september 14-17.00 uur: Open Monumentendag 
- zondag 22 september 10.30 uur: openluchtmis 10.30-12.30 uur 
 
3. VERNIEUWDE KERKDEUREN 

Op zondag 30 juni 2024 konden de (vaste) bezoekers van de 
H. Mis van 9.30 uur in onze Bavokerk ervaren dat de 
toegankelijkheid van buiten naar binnen en van binnen naar 
buiten vernieuwd en aangepast was. Als je voor de binnen- of 
buitendeur staat gaan die automatisch open en dicht. 
In de afgelopen week is er gedurende 2 dagen veel werk 
verzet door Jan Houben - vaste vrijwilliger elektricien van 
onze kerk, van Minor en het Repair Café en wellicht nog 
andere instanties - en onze kosters Schra Rijkx en Frank 
Bisscheroux om tot dit resultaat te komen. 
Mensen in een rolstoel of scootmobiel en senioren komen nu 
veel gemakkelijker in de kerk en weer buiten dan voorheen. 
Bij de oude deuren moest je veel kracht aanwenden om de 
buitendeur te openen. Nu gaat het bij beide deuren vanzelf 
als je voor de deuren staat, dankzij de nodige technische en 
elektronische voorzieningen. 



Aan het einde van de viering werden deze drie vrijwilligers heel nadrukkelijk bedankt 
door pastoor Jan Geilen.  
De aanpassing van de deuren werd gefinancierd door het Kerkbestuur en dank zij de 
vrijwillige financiële bijdragen van parochianen, die daartoe werden uitgenodigd via 
pastoor in het Kerkklokje en digitale media. 
Daarmee is de zoveelste modernisering en aanpassing van het kerkgebouw gerealiseerd. 
Het altaar werd enige jaren geleden verplaatst van een podium midden in de kerk naar 
een plaats vlak voor het traditionele hoofdaltaar. De kerk werd verder heringericht, de 
banken werden verplaatst en van kussens voorzien. De zijbeuk, rechts als je binnenkomt 
werd heringericht als podium voor de harmonie en koren. De dagkapel werd links voor in 
de kerk ingericht. 
Al deze veranderingen werden gefinancierd door het kerkbestuur en parochianen en 
uitgevoerd door vrijwilligers, die dergelijke klussen aankonden. Parochianen, die niet zo 
kerkelijk betrokken zijn, willen hun kerk wel financieel steunen, als aanpassingen nodig 
zijn. 
Zo wordt de kerk steeds meer naar de behoeften van pastoor, vrijwilligers en 
parochianen liturgisch aangepast onder de bezielende leiding van pastoor Jan Geilen. 
Wat zal de toekomst brengen wat betreft onze kerk, nu de kerkgangers in aantal toch 
blijven dalen en we een nieuwe bisschop hebben gekregen? We wachten af! 
Jan Janssen 
 
4. ONTDEK DE OPEN BAVOKERK! 
Monumentendag 15 september in de Bavokerk 

 

In de Bavokerk is van alles te ontdekken. Er zijn plekken waar je normaliter niet komt. 
Of maak kennis met het orgel. Ben je al een keer de kerktoren in geweest? 
Bavo ontdekken, dat kan op Monumentendag 15 september. Van 14 uur tot 17 uur is 
de kerk open voor bezoekers. 
Van alles te doen 
Op monumentendag is er van alles te doen in de historische Bavokerk. 
1. De kerktoren in en een tocht door de gewelven; en het verhaal van de Bavokerk wordt 
verteld. 
2. Ontdekkingstocht voor kids. 
3. Miep en Jos Rijks vertellen over hun tocht naar het bekende bedevaartsoord Santiago 
de Compostella. 
4. En route! Processies door de jaren heen in Nuth. Fotocaroussel. 
5. Workshop Taize-liederen onder leiding van dirigente Hanneke Scheffers. Taize: muziek 



die je tot rust brengt en eenvoudig is om te leren. Gratis workshop start om 15. u. 
inschrijven voor 10 september bij richardgriffijn@hotmail.com  
6. Startpunt voor wandeling - wandeltocht langs kruizen en kapellen in Nuth. 
Bus rondrit Beekdaelen 
Tijdens Open monumentendag biedt de gemeente Beekdaelen op 14 en 15 september 
gratis busrondritten aan. De bus neemt u mee langs alle monumenten. Plekje in de bus 
reserveren: voor 7 september. Ga naar www.visitbeekdaelen.nl 
 
5. BESTE MEDEPAROCHIANEN 
Kerstmis, 
Het is nog ver weg maar ook alweer heel dicht bij. Zoals bekend is er elk jaar met 

Kerstmis een grote kerststal in de 
kerk. 
Ook thuis werd die in het verleden 
opgezet, samen met een mooi 
opgetuigde kerstboom. 
De laatste jaren merken we dat de 
kerstboom steeds uitbundiger wordt 
opgemaakt maar het kribje, waar 
het toch eigenlijk omgaat, is in 
vergetelheid geraakt. Mocht u nu 
een kerststal hebben die u niet 
meer gebruikt: breng hem dan niet 
naar RD4 of gooi hem niet in de 
vuilnisbak maar breng hem naar 
onze Bavokerk. Wij zullen er voor 
zorgen dat de beelden met kerst 
een prominent plekje in onze Kerk 

krijgen. Mocht u het niet kunnen komen brengen dan willen wij de kerststal / -beelden 
ook ophalen. Neemt u daarvoor contact op met een van de kosters: Schra Rijkx 
0650508913 of met Frank Bisscheroux 0614933993 
 
WEET U DAT:  
- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen 
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen? 
- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?  
- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar 
zorgt?  
 
CITAAT: 
In het leven telt niet hoe vaak je ademt, 
Maar het aantal keren dat je ademloos bent. 

 


